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De Heilige Willibrord
(scan uit een boek, 10e eeuw)

De Heer sloot met zijn dienaar Willibrord
een verbond van vrede.
Hij stelde hem aan het hoofd van zijn volk
en verleende hem de waardigheid van priester 
voor eeuwig. Introïtus van 7 november, Hoogfeest H. Willibrord
				     



Deze keer is het thema van het magazine kleurrijk. Dit sluit 
natuurlijk prachtig aan bij de herfst, het seizoen waar ik zoveel 
van houd. De grote kleurenschakeringen in de natuur zien wij 
ook terug bij de grote diversiteit in Roomburgh, van 
verschillen in culturele achtergronden tot verschillende 
levensstijlen en geloven.

Verschillen kunnen een bron zijn van irritatie maar ook van 
interesse. De irritatie over verschillen zien wij helaas bijna 
dagelijks in het nieuws en in de politiek. Men probeert zich te 
onderscheiden door zich af te zetten tegen de ander, in plaats 
van zelf met een goed idee te komen. Dit is makkelijker te 
zien als het op een afstandje gebeurt, maar het gebeurt 
natuurlijk ook wel bij ons in Roomburgh. Wanneer men kritiek 
heeft op de ander vanwege een verschillende achtergrond of 
levensstijl dan valt dat te betreuren. Gelukkig, beste lezer, doet 
u dat niet, het is namelijk die ander die dat doet.
Neen, een veel leukere manier om naar verschillen te kijken is 
juist met oprechte interesse en verwondering. Door die 
interesse is er zoveel interessants te ontdekken. Er zijn zoveel 
mensen binnen Roomburgh die er wonen, werken of 
regelmatig op bezoek komen, dat er dus heel veel valt te 
ontdekken.

Overigens kunnen en mogen de verschillen er ook gewoon 
zijn, want we vullen elkaar daarmee aan. De één kan 
bijvoorbeeld genieten van de middag klassieke muziek en de 
ander luistert liever naar het optreden van Gösta en weer 
iemand anders vindt beiden leuk. Wij hoeven niet hetzelfde te 
zijn en zijn dat ook niet. Wel zijn wij allemaal gelijk-waardig. 
Dat besef is belangrijk in onze omgang.
Nu is het interessante met communicatie, met de omgang met 
elkaar, dat u bijna eigenlijk altijd terug krijgt wat u zelf geeft. 
Als u geïnteresseerd bent in de ander, dan is de ander dat ook 
vaak in u. Als u vriendelijk bent is de ander dat meestal terug. 
Als de ander niet vriendelijk is en u toch vriendelijk blijft, 
verandert er vrijwel direct iets. Helaas niet altijd en het is ook 
niet altijd makkelijk, maar het is wel de moeite van het 
proberen waard.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat uw eigen opvatting ten 
aanzien van de ander vaak gespiegeld wordt. Ik wens u 
daarom veel kleur toe en waardering voor de veelkleurigheid 
van de ander. Veel leesplezier. Roomburgh Magazine | 3
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"Verschillen kunnen een bron zijn
van irritatie, maar ook
van interesse."



Het Alfabet gedicht
Ingezonden door mevrouw Vermeer

A is de amor de grootvorst der min
B is een bruidje naar bruidegoms zin
C is een cadeautje beloond met een zoen
D is het dwalen dat paren graag doen
E is een engel, een bloem die ontluikt
F is een felix die nagels gebruikt
G is de gekheid door velen begaan
H zijn twee harten, die bonzende slaan
I is de ingang op het woord dat men vraagt
J is jaloersheid die mannen soms plaagt
K is het kusje zo strelend en zoet
L is de liefde die dwaasheden doet
M is een minnaar die doet wat hij kan
N is een nufje bevreesd voor haar man
O is de oogst met haar verboden vrucht
P is het proeven, waar de man steeds naar zucht
Q is de letter die de dichter vermoeid
R is het rusten als men heeft gestoeid
S zijn de schenen ze zien vaak zo blauw
T is het trouwen het gebeurt al te gauw
U is het uurtje gemaakt zonder licht
V is een vrijer met vader in 't zicht
W is het wiegje door velen geëerd
X is Xantippe die die kwijnend regeert
Y is de ijsbaan te glad voor de voet
Z is het zuur dat men krijgt na het zoet
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VERSCHEIDENHEID ZONDER GESCHEIDENHEID

Het leven van ons mensen is, zoals het thema van deze maand aangeeft, kleurrijk, met 
een grote diversiteit. We zien het in de schepping, met de vele kleuren, de vele dieren en 
planten, en de vele verschillende mensen die er zijn. We zijn in die grote 
verscheidenheid geroepen om goed samen te leven in een mooie harmonie. Dat is de 
bedoeling. Zo heeft God het bedoeld en gewild.

In ons mooie Roomburgh zien we al allerlei verschillende mensen met hun 
achtergronden. Met velen werken we eraan om ons huis goed draaiende te houden. Dat 
is niet vanzelfsprekend. Want verscheidenheid kan ook tot verdeeldheid leiden en tot 
onenigheid. Het gebeurt zomaar dat onze mooie wereld, zo mooi geschapen, uiteenvalt 
en dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Mensen willen soms alleen hun eigen 
belangen nastreven en gaan voor zichzelf leven. Dit toenemende individualisme kan dan 
ook leiden tot een toenemend egoïsme.

Wat is er nodig? In ons huis is er een directeur, om onder zijn leiding alles in goede 
banen te leiden. Hoe belangrijk! Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms moet hij mensen er 
dan ook op aanspreken om goed verder te gaan. Hij kan het niet alleen. Hij kan ons 
inspireren, bemoedigen en begeleiden. Willen we meegaan? Hij kan het niet alleen. 

Ons huis is een katholiek huis, een christelijk huis. We mogen onze bron van leven en 
liefde vinden in Christus. In Hem mogen we leven. God is de Vader. Hij geeft ons zijn 
leefregels, die ons tot een gezin, een gemeenschap willen vormen om met Hem als zijn 
kinderen samen te leven.
Dat kan zichtbaar worden in de kerk. Ik ben altijd geraakt als de Kerk samenkomt in al 
haar verscheidenheid. Ik was in Lourdes met Biddende Moeders, met moeders uit 35 
verschillende landen. Er was een grote eensgezindheid en vreugde, ook bij alle 
moeilijkheden die deze moeders mee maken. Het éne geloof gaf een diepe 
eensgezindheid, bij alle verscheidenheid. Dat is niet vanzelfsprekend. Hoe kan dat 
gebeuren?

Christus is gekomen om eenheid en vrede te bewerkstelligen. 
Daar heeft Hij zijn leven voor gegeven. Hij brengt met zijn 
leven verzoening waar dingen niet goed gaan of waar 
mensen tegenover elkaar staan. Hij geeft ons zijn Geest 
opdat we samen kunnen leven en werken. Dat 
ontdekken helpt ons zeker in ons mooie zorgcentrum. 

Dat wens ik u ook toe, niet alleen voor deze maand.
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Woord van de rector
Door rector Van der Mee
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Engelen

Mee in de optocht

Door Anton Ruiter

Door Harriët van Dijk

Tijdens de viering van het Leids Ontzet schalde onderstaand 
lied door de lounge van Marco Schuitmaker: ‘Ik  weet nu dat 
er een engelbewaarder bestaat.’

Ik weet nu
dat er een engelbewaarder bestaat.
Je kunt haar niet zien
als ze zachtjes tegen je praat.
Ik weet nu ook
dat zo’n engelbewaarder op je let.
Ik kan het weten
ik ben er zelf eens door gered.

Dat bracht mij terug naar zestig jaar geleden toen ik door 
een gewelf van een kerk in Bordeaux zakte die we met een 
bouwkamp restaureerden. In een flits, ik weet niet hoe, 
grepen mijn armen de balken rondom en werd ik omhoog 
geheven, en gered.

Waarschijnlijk heeft u als u dit leest ook soortgelijke 
ervaringen van een wonderbaarlijke redding?
Ik hoor graag van u.

Ook Roomburgh was, samen met 
Fietsmaatjes, present in de optocht op 3 
oktober! Vrijwilliger Hans Straaijer en 
bewoner Hein Barentsz hebben de optocht 
van begin tot eind meegefietst!
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Bij de receptie

Heel Roomburgh Bakt

Door Diana Lek

Door Monique van Trigt

Laats kwam er een jongedame langs bij de 
receptie, ze was op bezoek geweest bij haar 
tante en had een fijne middag gehad. Ze 
vertelde dat haar tante haar eerst niet direct 
herkende, maar toen ze samen door een 
fotoboek aan het bladeren waren kwamen er 
wat herinneringen terug.

Ik moest gelijk terugdenken aan jaren 
geleden toen mijn lieve schoonouders nog 
leefden. Mijn schoonvader had dementie, 
maar met zijn tweetjes redden ze het nog best 
samen thuis. Soms, als ik binnen kwam, zag 
ik een glazige blik in zijn ogen en wist ik dat 
hij op dat moment ver weg was. Op de een of 
andere manier kon ik hem als schoondochter 
altijd nog wel bereiken, beter zelfs dan zijn 
eigen dochter en zoon.

Als ik dan bij hem aan tafel ging zitten 
terwijl mijn schoonmoedertje in de keuken 
aan het rommelen was, vroeg hij ineens wie 
die vrouw was die in zijn keuken stond en 
waar zijn moeder Marie bleef. Ik had het al 
opgegeven om uit te leggen dat de vrouw in 
de keuken zijn vrouw Corrie was en dat zijn 
moeder al lang geleden was overleden, hij 
werd daar elke keer zo ontzettend verdrietig 
van. Dus als hij zo ver weg was pakte ik de 

fotoboeken en ging daar doorheen bladeren.
Samen keken we de foto’s met de daarbij 
behorende verhalen van wie er op de foto 
stond en waar de foto was gemaakt of bij 
welke gelegenheid.

Gaandeweg kwam hij dan altijd weer een 
beetje terug in het hier en nu, en maakte 
hij grapjes over zijn moeder die inmiddels 
110 zou zijn geweest en dat dat helemaal 
niet kon, en dat hij natuurlijk wel wist dat 
zijn eigen Corrie in de keuken stond. Het 
samen kijken in de fotoboeken heb ik in 
mijn hart gesloten als een mooie herinnering, 
en ondanks dat de aanleiding hiertoe best 
verdrietig was denk ik er zo nu en dan met 
een glimlach op mijn gezicht aan terug.

Op maandagmiddag 6 oktober was het de eerste keer dat 
bewoners iets lekkers konden bakken in Ons Hoekje. Het 
werden heerlijke appelkoeken welke op dinsdag tijdens de 
koffie ochtend heerlijk smaakten. HEEL ROOMBURGH 
BAKT is om de week in Ons Hoekje. Ieder heeft een taak 
dus dat maakt de klus erg gezellig!
Wilt u ook eens wat bakken? Meldt u zich even aan bij de 
receptie!

HeelHeel
RoomburghRoomburgh
BaktBakt

Maandag 6 en maandag 20 oktober Maandag 6 en maandag 20 oktober 
zijn de eerste edities vanzijn de eerste edities van

Heel Roomburgh Bakt!Heel Roomburgh Bakt!

We gaan lekkere baksels maken We gaan lekkere baksels maken 
die dan in de betreffende week die dan in de betreffende week 

uitgedeeld worden bij de activiteiten.uitgedeeld worden bij de activiteiten.

Max. 6 personen per keer.Max. 6 personen per keer.
Aanmelden bij de receptie.Aanmelden bij de receptie.
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Frans Hofstede
"Ik vond de bedevaart in één woord geweldig!  De ontvangst in 
Banneux was heel goed en het verblijf van de dagen daar was 
schitterend.  De maaltijden waren ook prima.  Pastoor van de Helm 
verzorgde de Eucharistievieringen ook heel goed en ook de andere 
bijeenkomsten in de kapel of in de grote kerk!
Maar wat ik heel erg mooi vond is de natuur in Banneux.  In de 
vrije tijd ben ik met mijn stok gaan wandelen en heb genoten van 
de prachtige bomen in de herfst kleuren. Ik heb in de dagen dat we 
in het heiligdom waren veel gelopen met mijn stok.  Stukjes naar 
de kapel of naar de grote kerk.  Ik was dan ook heel erg moe toen ik 
weer thuis was, maar ik zou eenieder aanraden hierheen te gaan!"

Esseline Fabre
"Ik vond het samen bidden 
en zingen in de kerk heel 
mooi.  De vrijwilligers zijn 
goud waard. Onderling 
samenwerken en naar de 
pelgrims toe was duidelijk 
merkbaar. Ze deden het met 
liefde. Astrid die zich over ons 
ontfermde bedankt!"

BEDEVAART
EENIndrukken en ervaringen van de pelgrims naar Banneux



Esseline Fabre
"Ik vond het samen bidden 
en zingen in de kerk heel 
mooi.  De vrijwilligers zijn 
goud waard. Onderling 
samenwerken en naar de 
pelgrims toe was duidelijk 
merkbaar. Ze deden het met 
liefde. Astrid die zich over ons 
ontfermde bedankt!"

Frans & Irene Lardee
"Wij hebben samen heerlijk 
gewandeld in de bossen van 
Banneux.   Wij zijn ook elke dag 
naar de kerk geweest en hebben 
daar mooie diensten gehad.   
Er was daar een koor aan het 
zingen, waar ik de rillingen over 
mijn rug van kreeg. Je kreeg 
er een vredig gevoel van. Dat 
gevoel hoop ik nog jaren zo  te 
houden in mijn lichaam."

Gerry Pohl
"Het was voor de derde keer dat ik naar Banneux ben 
gegaan.  Twee keer ben ik op eigen houtje gegaan. Maar 
deze pelgrimstocht was echt anders. De beleving was 
totaal anders! Er was dit keer meer bezinning door de 
Eucharistievieringen en ook de viering voorgegaan door de 
bisschop.  Hij preekte heel mooi.  De bidweg naar de bron 
en de andere samenkomsten waaronder de handoplegging 
door priester van de Helm raakten mij. Op het eind van het 
triduüm was ik als het ware herboren! Vanaf deze plaats wil 
ik Astrid en Pim heel hartelijk danken voor hun inzet en 
grote hulp voor ons tijdens de bedevaart!"
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NAAR BANNEUX
MARIAHEILIGDOM



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8

2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65

Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl

www.etblagas.nl
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Wilt u hier adverteren?

Neem voor meer info contact op

met Diana Lek via

dlek@roomburgh.nl

Voor een unieke, bij u of uw dierbare passende, 
uitvaart waarin uw wensen centraal staan.

Directe hulp na overlijden, 24/7 bereikbaar

071 - 203 21 34   |   www.virati.nl
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Duurzaamheid en natuur

Leidse herinneringen

Door Inge Leferink | Tekening door Dewi Wiggers

Door Jan Kleijn

De beschermende kracht van de jeneverbes
Als ik een wandeling in de natuur maak in de herfst, dan valt mijn oog vaak op een struik 
met kleine blauwzwarte besjes: de jeneverbes. Er zit iets ‘oers’ in die plant – alsof ze al 
eeuwenlang over de natuur waakt. En dat klopt ook wel, want de jeneverbes is een van de 
oudste planten die in onze streken groeit.
Vroeger hing men takjes jeneverbes boven de deur om het huis te beschermen tegen ziekte 
en kwade invloeden. Men geloofde dat de geur van de naalden zuiverde – niet alleen de 
lucht, maar ook de geest. In oude volksverhalen brandden mensen de bessen op het vuur om 
negatieve energie te verdrijven. Ik vind dat een mooi beeld: een struik die ons niet alleen 
lichamelijk, maar ook innerlijk schoon houdt.
Gezondheidsvoordelen van de jeneverbes
De jeneverbes heeft veel te bieden aan ons lichaam. De bessen stimuleren de 
spijsvertering, ondersteunen de nieren en werken licht vochtafdrijvend. Een kopje thee 
van jeneverbesbessen helpt bij het afvoeren van afvalstoffen en kan verlichting geven bij 
stijve spieren of een trage spijsvertering. De etherische olie van de bes werkt zuiverend, 
verwarmend en helpt bij vermoeidheid of kou in het lichaam.
Jeneverbes in de keuken
Omdat de jeneverbes zijn smaak langzaam afgeeft wordt ze met name gebruikt in gerechten 
die lang moeten garen; zoals stoofgerechten en marinades en wordt meestal gebruikt in zijn 
gedroogde vorm.
Maar wat ik vooral bijzonder vind, is de symbolische kracht van de jeneverbes. Ze groeit op 
droge, arme grond, vaak op plekken waar weinig anders wil bloeien. Toch blijft ze daar fier 
overeind, groen in zomer én winter. 
Voor mij staat ze symbool voor veerkracht – dat vermogen om te blijven staan, ook als de 
omstandigheden niet makkelijk zijn.
Soms, als ik zo’n jeneverbes zie, denk ik: wat kunnen we veel van de natuur leren!
Een beetje van die zuiverende, beschermende kracht kunnen we allemaal wel gebruiken – 
zeker in een tijd waarin het tempo hoog ligt en de rust soms ver te zoeken is. Dus als ik weer 
eens buiten ben en de geur van jeneverbes opsnuif, voel ik me even gesterkt. Alsof de natuur 
fluistert: “Blijf staan. Je bent sterker dan je denkt.”

Vanaf de Korevaarstraat (oude naam Zijd-
gracht) kijken wij op de Jan van Houtkade 
(oude naam Vestwal). De foto is van het 
begin van de twintigste eeuw.
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Fotoverslag
Boven: De bewoners 
van de somatiek 
fleuren de huiskamer 
op etage 6 op met 
kleurrijke en creatieve 
creaties. Zo wordt de 
ruimte weer gezellig en 
levendig.
Midden: Op 
een gezellige 
vrijdagmiddag hebben 
een aantal collega’s 
kleurrijke heerlijke zoete 
taartjes en hartige 
hapjes gemaakt en 
uitgedeeld aan de 
bewoners in het kader 
van onze Givability-
cursus. Dit werd met 
veel enthousiasme 
ontvangen. Voor 
herhaling vatbaar, als 
het aan ons ligt.
Onder: Vrijdag 17 
oktober hebben een 
aantal bewoners van 
de aanleunflat een 
boottocht gemaakt 
met de Zuydtwijckboot. 
Schippers Rick en 
Maarten hadden een 
mooie tocht bedacht. 
We gaan zeker weer!
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Boven/midden: Allemaal weer 
blije mensen bij die 'Waterkant'! 
Een kleurrijk geheel in een 
uitgeholde pompoen. De 
creativiteit in Roomburgh lijkt 
geen einde te kennen!
Onder: In oktober trad de 
Buurtband in de Lounge op.
Dit was werkelijk een geweldig 
spektakel. Ze speelden op 
zelfgemaakte instrumenten! 
Wat een enthousiasme!
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De blaren vallen in de gele grachten;
Weer keert het najaar en het najaarsweer

Op de aarde, waar de donkre harten smachten
Der levenden. Hij ziet het nimmermeer.

Hoe had hij dit bemind, die duistre straten,
Die atmosfeer van mist en zaligheid,

Wanneer het avond wordt en het verlaten
Plaveisel vochtig is en vreemd en wijd.

Hij was geboren voor de stille dingen,
Waarmee wij leven - maar niet even lang -

Waarvan wij 't wezen slaken in ons zingen,
Totdat wij zinken, en met ons de zang.

Het was een herfst als nu: de herfsten keren,
Maar niet de harten, na hun korten dag;

Wij stonden, wreed van menselijk begeren,
In de ademloze kamer, waar hij lag.

En voor altijd is dit mij bijgebleven:
Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;

Dat het een daaglijks wonder is, te leven,
En elk ontwaken een herrijzenis.

Nu weer hervind ik mij in het gewijde
Seizoen, waar de gevallen blaren zijn

Als het veeg zonlicht van een dood getijde,
En denk: hoelang nog leef ik in dien schijn?

Wat blijft ons over van dit lange derven,
Dat leven is? Wat, dat ik nog begeer?

Voor hem en mij een herfst, die niet kan sterven:
Zon, mist en stilte, en dan voor immermeer.

In memoriam
J.C. Bloem - opgenomen in 'Verzamelde gedichten' | © 1965 Athenaeum – Polak & Van Gennep

IN MEMORIAM
Dhr. J. Bentveld | 3 oktober 2025

Mw. J. Van der Willigen-Van der Veer | 11 oktober 2025
Mw. L.M.T. Roman-Plouvier | 19 oktober 2025

Mw. M.F. Huijsman | 22 oktober 2025



Kleurrijk - over verschillen die verbinden
Door Inge Leferink | activiteitenbegeleidster bij dagbesteding ‘de Waterkant’

Als ik de deur van de Waterkant open, word ik elke dag begroet door kleur! Niet alleen 
de kleuren van de tubes verf, lapjes stof, papier of bloemen op tafel, maar vooral de 
kleuren van de mensen zelf. Ieder met een eigen verhaal, een eigen achtergrond, een 
eigen toon. Samen vormen ze een bont geheel – net als een schilderij dat pas echt 
gaat leven door het samenspel van al die tinten.
Onze groepen bestaan uit 12 verschillende mensen. Sommigen zijn geboren in Leiden, 
andere elders in Nederland of zelf misschien wel ver daarbuiten. Er zijn stille denkers 
en vrolijke vertellers, doeners en dromers. Ieder heeft zijn eigen tempo, zijn eigen 
gewoontes en voorkeuren. En toch gebeurt er iets bijzonders zodra we samen aan de 
slag gaan.

Tijdens het schilderen, bloemschikken, knutselen of gezamenlijk (beweeg)spel 
verdwijnen de verschillen. Dan gaat het niet meer over waar iemand vandaan komt, 
wat iemand niet meer kan, of hoe oud iemand is. Dan telt alleen het moment – de kleur 
die iemand kiest, het gebaar waarmee een penseel over het doek glijdt, de lach die 
klinkt als iets lukt.

Creativiteit verbindt, net als muziek. Het is onze gezamenlijke taal, waarin iedereen mee 
kan doen op zijn eigen manier. Soms vertelt een kleur meer dan woorden ooit zouden 
kunnen. En juist in die veelkleurigheid schuilt iets moois: we ontdekken dat diversiteit 
geen uitdaging is, maar een bron van inspiratie.
Aan het eind van de dag hangen de resultaten te drogen in het zonlicht. Dan zie ik niet 
alleen schilderijen of mooi gemaakte kunstwerken van kleurrijke knoopjes, maar ik zie 
ook verhalen. Elk werkstuk draagt een stukje van iemands leven, en samen vormen ze 
een warm, menselijk palet. Kleurrijk in alle betekenissen van het woord.
Soms zie ik iemand die moeite heeft zich te uiten, via kleur laat zien wat er vanbinnen 
leeft. Hoe een ander, die zich soms terugtrekt, opleeft wanneer zijn/haar werk 
wordt bewonderd. En hoe er tussen al die kleine momenten van expressie een stille 
verbondenheid groeit.

Misschien is dát wat ‘kleurrijk’ echt betekent in de ouderenzorg: niet alleen oog hebben 
voor de zichtbare verschillen, maar vooral voor de rijkdom die daarin schuilt. Diversiteit 
vraagt om openheid en nieuwsgierigheid – om elkaar steeds opnieuw te willen leren 
kennen. En dat is precies wat er bij ons gebeurt, elke dag, aan die grote tafel vol verf, 
stof, koffie, thee en verhalen.
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Aan tafel met...
Door mevrouw Gerry Pohl

In deze maand hebben we een jubilaris in 
ons huis. Rector Joost viert op 9 november 
zijn 40-jarig priesterschap.
Aan Tafel Met…. had een gesprek met de 
rector over de afgelopen 40 jaren.

God heeft u geroepen tot het 
priesterschap. Kunt u ons over die roeping 
vertellen? Toen ik in de 1e klas zat vroeg de 
juffrouw ons om een tekening te maken van 
wat we later willen worden. Ik tekende een 
priester aan een altaar met 2 misdienaars. 
Ik herinner me die tekening nog heel goed. 
In de Bijbel staat dat God mensen roept 
vanaf hun geboorte. Zo beleef ik het en 
deze roeping is altijd gebleven. Toen ik 15 
jaar was werd een meisje verliefd op mij. 
Ik ben daar op ingegaan, maar een paar 
maanden later dacht ik bij mezelf dat ik toch 
priester wilde worden. Het is over gegaan 
en ik ervaarde het als een bevestiging van 
mijn roeping. God heeft me geroepen en is 
mij blijven roepen. Hij is mij altijd trouw 
gebleven. Hij heeft mij niet losgelaten.
  
Voor een goed fundament in het 
priesterschap is een speciale opleiding, 
het seminarie, noodzakelijk. Hoe heeft u 
dit ervaren? Allereerst is er een fundament 
gelegd bij mij thuis. Mijn ouders gingen 
elke dag naar de kerk en ik ging mee. Ik was 
heel jong misdienaar, al voor mijn eerste 
Communie. Ik heb thuis leren bidden. Toen 
ik 18 jaar was, ging ik naar het seminarie.
Dat werd een hele mooie tijd in mijn leven. 
We waren daar met 80 jonge mannen. 
Naast de studie was er een geestelijke 
omgeving met goed verzorgde Eucharistie-
vieringen en samen bidden. De studie vond 
ik heel mooi en erg interessant. Maar het 
allerbelangrijkste was dat ik in die periode 

een eigen geestelijke leidsman kreeg, dr. 
Piet Penning de Vries SJ. Hij heeft mij heel 
veel geholpen. Ik kon alles van mijn leven 
met hem bespreken. Ik heb hem in de eerste 
10 jaren van mijn priesterschap ook veel 
kunnen bezoeken. Toen was alles ook nieuw. 
Dat heeft mij zeer gevormd, wat zelfs tot op 
vandaag voortduurt. 

Hoe heeft u uw wijding als priester op 
9 november 1985 beleefd? De dag zelf is 
over mij heen gekomen met de wijding door 
mijn toenmalige bisschop Mgr. Bär en de 
handoplegging door vele andere priesters. 
Ik werd priester van het bisdom Rotterdam. 
De volgende dag was ik in de middag met 
mijn familie, waaronder mijn moeder, twee 
broers en drie zussen in afwachting van 
mijn eerste Mis in mijn parochiekerk. Daar 
stond ik als priester voor een volle kerk. 
De eerste week was een week met veel 
feestelijke Eucharistievieringen op plaatsen 
waarmee ik mij verbonden wist. De kapel 
van het bejaardencentrum Marienpark in 
Leidschendam waar ik altijd misdienaar was 
geweest. Dan was er het seminarie waar ik 
gevormd was en ook waren er de kloosters 
met zusters, die veel voor mij gebeden 
hadden. Een week later was er de Mis in de 
parochie waar ik werkzaam was. Alles was 
erg spannend. Voortaan mocht ik elke dag de 
Eucharistie opdragen. Als hoogtepunt van 
de dag! Dat is tot op de dag van vandaag 
gebleven.

Als een jonge, toen nog niet zo’n lange tijd 
gewijde priester, bent u door de bisschop 
tot pastoor benoemd in Schoonhoven en 
later met Haastrecht erbij. Hoe heeft u dit 
32 jaar lang beleefd?
Ik was jong, 27 jaar. Toen de jongste pastoor 
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van een parochie in Nederland! De bisschop 
zei tegen het kerkbestuur: “Zorg goed voor 
hem, want eigenlijk is hij nog te jong om nu 
al de volledige verantwoordelijkheid van een 
pastoor te dragen”. Ik was daar in een drukke 
periode, net voor Kerst naar toe gegaan 
om te beginnen. Maar het is allemaal goed 
gekomen. 
In de parochie kon ik inderdaad "de zoon" 
zijn van vele parochianen. Mijn fouten 
werden dan ook gemakkelijk vergoeilijkt.  
Ik stond dichtbij jonge gezinnen die van 
mijn leeftijd waren en bij de jeugd, doordat 
ik jong was. Ik heb les gegeven op school 
en dat heeft mij veel geholpen; de kinderen 
moesten immers dat, wat ik hen leerde, 
kunnen volgen. 
Het was nog in die tijd van één herder en 
één parochie. Ik kon mij er helemaal aan 
geven. Het was ook mooi om daar zo lang 
geweest te zijn. Ik raakte vertrouwd met 
hele generaties en kende veel mensen, ook 
van andere kerken. Ik heb veel huisbezoek 
gedaan; dat was zeer belangrijk.

U zet zich in voor de kerk door 
Evangelisatie, met name door zorg te 
geven aan de gezinnen. Hoe ziet u de 
kerk binnen het gezin? Het gezin is heel 
belangrijk voor de kerk en de wereld. Dat 
ouders bij elkaar blijven en hun kinderen 
voorgaan, is fundamenteel. Men kan 
kinderen dopen; ik heb heel veel kinderen 
gedoopt. Men kan kinderen de eerste 
Communie laten doen, maar zonder de 
medewerking en het geloof van de ouders 
komen we moeilijk verder. Het gezin is 
een huiskerk, waar gebeden en het geloof 
samen beleefd moet worden. Het gelovige 
voorbeeld van ouders helpt enorm. Daaraan 
zou het gezin moeten werken.
Het is ook goed als gezinnen samen komen, 
want dan kunnen ze elkaar tot steun zijn. Het 
is natuurlijk nodig om de Blijde Boodschap 
te brengen, die geloof en hoop kunnen 
geven. Zo moet het geloof beleefd worden.

Het is ook voor de kinderen en de jongeren 
belangrijk als ze samen kunnen zijn. Je 
bent niet alleen. De Kerk is een kerk van 
gemeenschappen. Het kan niet zonder samen 
te komen. En laten we niet vergeten dat het 
heel belangrijk is, dat ouderen daar ook bij 
horen.

U bent voor 50 procent van uw tijd rector 
in RK Zorgcentrum Roomburgh. Hoe 
heeft u nu, na 2 jaar, het rectorschap 
ervaren? Ik heb altijd een speciale aandacht 
gehad voor ouderen. Ze worden gemakkelijk 
vergeten, terwijl ze zoveel betekend hebben.
Er is vaak de nodige eenzaamheid en de last 
van de oude dag. Het mooie van Roomburgh 
is, dat ik van veel mensen iets van hun leven 
mag kennen. Ze hebben veel meegemaakt. Ik 
ben ook blij hier te wonen, te midden van al 
deze oudere mensen.
Ik hoor erbij, ook al ben ik jonger. 
Ik zou niet ergens in mijn eentje willen 
wonen en steeds naar het Zorgcentrum moe-
ten komen en gaan. 

Ik dank u heel hartelijk voor dit mooie 
interview en wens u op 9 november een 
prachtige zegenrijke dag!
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Advertenties

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 25 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste.
Roomburgh is daar al jaren een onderdeel 
van, met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij u thuis of  ontvang u in mijn salon te 
Leiderdorp voor:
• Pedicure werkzaamheden
• Manicure werkzaamheden
• Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:
06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten

aannemersbedrijf 

van 
vva ci ci ï r, :x:-� � r, 

Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw• Onderhoud 

............ 
BOUW 
GARANT .............. 

Coenecoop 2C, 2741 PG Waddinxveen 
Tel.: 0182 - 619944 
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl
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Coenecoop 2C, 2741 PG Waddinxveen 
Tel.: 0182 - 619944 
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Neem voor meer
info contact op

met Diana Lek via

dlek@roomburgh.nl
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Zinvol leven
Door Ann van Wingerden

Ik luister naar muziek, ‘Colors’ en een zin komt in me op van een andere song.
“Iedereen is van de wereld 
En de wereld is van iedereen”
Er verschijnen gezichten in mijn hoofd
Woorden, zinnen van bewoners, collega’s 
Iedereen een eigen geluid
Toch spreken we dezelfde taal 
Verstaan we dezelfde omgangsvormen 
Mogen we leren van de diversiteit 
Culturen die als thuis geïntegreerd 
Open zonder oordeel
Waar onze wieg ook gestaan
Zien de schoonheid van mensen
Reflecteren als anders nieuw mag zijn
Wij, is alles en iedereen 

Geïnspireerd door de muziek van:
 Black Pumas ~ Colors
Scan de QR code hiernaast om het nummer te horen! 

Hoe goed kent u onze Sleutelstad?
Door Harriët van Dijk

Zoals u in het vorige magazine kon lezen, is er weer een nieuwe expositie van schilderijen 
en pentekeningen van Paul Joormann te zien, in de gang naar de aanleunflat en kapel op de 
begane grond van ons zorgcentrum.

Op ieder schilderij is een nummer geplakt, want aan u is de vraag of u de afbeelding herkent, 
het het zijn allemaal mooie plekjes in Leiden.

U kunt uw antwoorden schrijven op het deelnameformulier, dat kunt u vinden op de zwarte 
lessenaar bij de schilderijen. Vervolgens kunt u het tot 30 november inleveren bij de receptie!
De winnaar krijgt een leuke prijs! Doet u mee?
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'Mag ik je rapport zien?' vraagt oma aan Lena. 'Dat 
kan niet', antwoordt Lena. 'Ik heb mijn rapport 

uitgeleend aan een klasgenoot. Zij wilde haar ouders 
laten schrikken.'

Wat is rood en ligt op het strand?

Antwoord: Roodkrabje.

Harry gaat een boottocht maken. Hij wordt daar altijd 
misselijk van en daarom gaat hij naar de dokter. De 
dokter zegt: 'Je moet vlak voor je op de boot stapt 
een liter tomatensoep eten.' 'Helpt dat dan tegen 
zeeziekte?' vraagt Harry verbaasd. 'Nee, dat niet,' 
zegt de dokter, 'maar het kleurt wel erg mooi in het 

blauwe water!'

Moppen

Spreuken & citaten

“Wanneer het verleden je 

heeft getekend, laat het 

heden je dan kleuren.”

 - onbekend

“En God zei tegen Noach: "De regenboog is het teken van 

het verbond dat Ik heb gesloten met jullie en met alles 

wat op aarde leeft."”

- Genesis 9:17

"Kleur op een schilderij is als 

enthousiasme in het leven."

- Vincent van Gogh, schilder
(1853-1890)
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Activiteiten november

Concert: Ani Avramova
Pianoconcert - 14.30 uur - Lounge

Gespreksgroep:  Levende
10.30 uur - Jozefzaal    Verhalen

Filmmiddag Jan Kleijn
14.00 uur - Jozefzaal

Bezoek de website voor mistijden: www.roomburgh.nl
of kijk op het overzicht bij de kapel

ZO
9.11

VRI
14.11

DI
18.11

Allerzielen
Mistijden op overzicht bij de kapel

Sinterklaasfeest
14.30 uur - Lounge

Wil je zingen, zing dan mee	
14.30 uur - Lounge

ZO
2.11

ZO
30.11

DI
25.11

WO
5.11

Klassieke-muziekmiddag
14.30 uur - Lounge

Sieraden maken
13.30 - Ons Hoekje (flat 52)

DI
11.11

Allerheiligen
Mistijden op overzicht bij de kapel

Hoogfeest: H. Willibrord
Mistijden op overzicht bij de kapel

ZA
1.11

VRIJ
7.11

VASTE ACTIVITEITEN:

MAANDAG
10.30 - 12.00 uur: Rolstoelwandelen

14.00 - 16.00 uur: Klaverjassen
18.45 - 20.00 uur: Koffieavond

in Ons Hoekje

DINSDAG
10.30 - 12.00 uur: Samenspraak 

WOENSDAG
10.30 - 12.00: Wandelclub flat

13.30 - 15.00: Bibliotheek
14.00 - 16.00 uur: Biljartclub Keu&Co.

14.00 - 16.00 uur: Breiclub

DONDERDAG
10.30 - 11.00 uur: Gymnastiek

14.00 - 16.00 uur: Bingo

VRIJDAG
10.00 - 12.00 uur: Schilderclub

14.00 - 16.00 uur: Sjoelen
14.00 - 16.00 uur: Biljarten

ZATERDAG
10.30 - 11.00: Gymnastiekgroep 1
11.30 - 12.00: Gymnastiekgroep 2

Alle bovenstaande activiteiten
vinden plaats in de lounge,

met uitzondering van het wandelen
en de koffieavond.
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Advertenties

Uw ogen verdienen de beste zorg, gewoon bij u thuis.
ThuisOptiek Haaglanden komt langs voor een professionele oogmeting, passend advies en een ruim aanbod
monturen en glazen - allemaal in uw vertrouwde omgeving.

Waarom kiezen voor ThuisOptiek Haaglanden?

Oogmeting aan huis

Groot aanbod 
monturen en glazen

Vrijblijvend deskundig advies

Geen voorrijkosten
en 2 jaar gratis onderhoud

Afspraak maken? 
Bel: 06-19361007
Website: www.optiekhaaglanden.nl
Mail: info@optiekhaaglanden.nl



Colofon
Roomburgh Magazine is 
het maandelijkse maga-
zine van R.K. Zorgcentrum 
Roomburgh,  bedoeld voor 
cliënten, bewoners, man-
telzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers en voor ieder-
een die geïnteresseerd is in 
nieuws over Roomburgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Rik van 
Steenoven

REDACTIE
Diana Lek

VORMGEVING
Rik van Steenoven

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl

Contact & informatie
Pastorale dienst
Rector J. van der Mee		  T | 06 - 51 57 73 84
				    E | jvdmee@kerkmail.nl 
Harriët van Dijk (pastoraal	 T | 071 - 589 22 00
		  medewerkster)	E | hvandijk@roomburgh.nl	

Cliëntenraad
Dhr F. Lardee (voorzitter)	 E | franslardee18@gmail.com
Mw. H. Verboom (secretaris)	 E | hettyverboom@gmail.com		

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		  T | 071 - 589 22 00 / 06 - 27 39 36 69
Tom Koot			   E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl
				          kootadvies@gmail.com
Contactpersoon thuiszorg
Wijkverpleegkundige Sam Venselaar
E | svenselaar@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs Leo & Sanne
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Marion Zirkzee
E | mzirkzee@roomburgh.nl

Contactpersonen overledenenzorg
Donna Whitehouse & Wilma van der Horst
T | 06 - 11 78 42 78 (24 uur per dag bereikbaar)
E | overledenenzorg@roomburgh.nl

Openingstijden
Restaurant
Dagelijks:					     10.30 - 17.00 uur
Kapsalon 				  
dinsdag en donderdag	  			   09.00 - 16.00 uur		
Bibliotheek (in de lounge, lidmaatschap: €7,50 per jaar)
woensdag 					     13.30 - 14.30 uur	

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door 
de verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze 
bewoners of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering 
een bedrag willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze 
vriendenstichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van 
de stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Kleur
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BLIJMOEDIG    JOLIG     RIANT 
BLOEIEND    KAKELBONT    RIJKELIJK 
BLOZEND     KLEURIG     SAPPIG 
BONT     KLEURRIJK    SCHITTEREND 
DARTEL     LUCHTIG     SMEUIG 
DECORATIEF    MONTER     TIERIG 
FLEURIG     OPGEWEKT    VEELKLEURIG 
FLORISSANT    PITTIG     VROLIJK 
FRIS     PLEZIERIG    WELIG 
GEZOND     POLYCHROOM    ZONNIG 
 
B T H R I J K E L I J K S R G P B T F D 
J H S S E W D G N P C I I E I L K L E D 
E I I C W W I C R M R A Z T O E O C A S 
U Z O G S I P J M F N O T Z W R O C I J 
W G J B C U H F K T N I E E I R K M W K 
A T J B D G I B G D G N G S A E R P S S 
K D H T H O C W K T D P S T C N M J L U 
G O R N F A M C U H O A I M A W O G H Z 
I C U R T S L E K S N E J F G B N A T K 
N C A H U Z V Z H T F C U I E W T R O G 
N B P S H B B P A W R Z E N A N E G J I 
O G L O D N E R E T T I H C S S R T K R 
Z J I I L B U K P E L E T R A D G N J U 
F K D R J Y W H C R K L Z W P P I O I E 
L F V D E M C K D T G J E D V B R B R L 
E B O N T I O H M J I I I J J W U L R K 
U G I L E W Z E R J O E P L C M E E U L 
R S M E U I G E D O A L R P O U L K E E 
I G I T H C U L L I O L I I A R K A L E 
G D N E I E O L B P G M M G G S V K K V 


