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Aanbidding der Wijzen – Gentile da Fabriano

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich 
met zeer grote vreugde. En toen zij in het 
huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, 
Zijn Moeder, en zij vielen neer en aanbaden 
Hem. Zij brachten Hem geschenken: goud en 
wierook en mirre.				     



Allereerst wens ik u een zalig, gelukkig en gezond nieuwjaar. 
Oudejaarsavond ligt achter ons en het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Het is nu 2026. Ik weet nog zo goed dat wij de 
overgang naar de 21ste eeuw hebben meegemaakt. Wat was 
dat spannend. Bleven alle systemen nog wel draaien? 
Dat is alweer 26 jaar geleden! En ja alle systemen bleven 
draaien. Er zijn ongelooflijk veel nieuwe systemen bijgekomen 
en de ontwikkeling van de technologie gaat maar door. Het 
lijkt wel eens of wij in een soort race zitten van vernieuwing. 
Een race overigens die steeds meer afvallers kent als wij 
afgaan op de nieuws berichten over bijvoorbeeld de GGZ zorg 
bij jongeren.
Misschien zouden wij eens wat vaker moeten reflecteren op 
van nieuw naar oud. Er zijn ontegenzeggelijk verbeteringen 
gekomen met de vernieuwing, maar laten wij het oude ook 
blijven koesteren.
Dat ligt natuurlijk voor de hand in ons mooie Roomburgh om 
zoiets te schrijven. Met koesteren bedoel ik overigens niet 
“vertroetelen”, zorg overnemen die prima nog zelf gedaan kan 
worden of té zorgzaam worden. Nee met koesteren bedoel ik 
meer waarderen en respecteren. Zien welke waarden het oude 
vertegenwoordigen. Als wij dit willen leren waarderen zitten 
wij natuurlijk goed in Roomburgh. Er zit ongelooflijk veel 
levenservaring in onze gemeenschap van bewoners, 
vrijwilligers en collega’s. Wij moeten echter wel in staat zijn 
en de gelegenheid nemen om dit te zien.
Alles wat wij in ons land hebben opgebouwd, rust op de 
schouders van de generatie waarvan een deel nu bij ons woont. 
Dat mogen wij nooit vergeten. Wij staan op hun schouders 
voor wat betreft elke vernieuwing die steeds weer wordt 
bedacht. Daar mogen wij dankbaar voor zijn.
Vorige maand schreef ik: “Ik wens u daarom een mooie 
toekomst toe en die begint nu.” Deze maand wil ik u veel 
kennis en waardering van het verleden wensen. De invloed 
van het verleden op de toekomst is blijvend.
Een groot voorbeeld van bouwen op het verleden, is dat meer 
dan 2000 jaar geleden er een klein kindje geboren is, in een 
stal. De zoon van God, Jezus Christus. Wij vieren dat nog 
steeds met Kerstmis, het feest van Vrede.
Deze vrede in het hart van ieder mens wens ik de wereld toe. 
Ook al lijkt die nu wat ver weg, hij begint bij ons zelf. 
Gelukkig nieuw jaar!

Veel leesplezier. 
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"De invloed van het verleden 
op de toekomst is blijvend."



Gedicht
Ingezonden door Harriët van Dijk

De Waarheid               

De Waarheid komt in stilte, en klopt soms zachtjes aan je hart   
Ze zegt: De tijd is nu gekomen wees toch niet verward...
Sluit je dan je deuren,
dan zal ze verder gaan,
en in de verte zul je horen:
'Vrede was Zijn naam."   

N.R.
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Boodschap teamleiders
Door Marije, Bianca en Olaf

Het thema van dit magazine is 'Van oud 
naar nieuw'. Dit is een mooi moment om 
samen stil te staan bij wat achter ons ligt 
en vooruit te kijken naar wat er komt. In 
Roomburgh doen we dat altijd met onze 
bewoners centraal. Zij geven betekenis aan 
wat wij elke dag doen. Voor veel bewoners 
is dit een periode van herinneringen, 
warmte en verbondenheid. Juist daarom 
willen wij benadrukken hoe dankbaar wij 
zijn voor iedereen die hieraan bijdraagt. 
Dat zijn jullie, de collega’s van Somatiek, 
de Nachtdienst, FlexTalent, EMZ en 
KSW. Maar dit hadden we nooit kunnen 
realiseren zonder de onmisbare inzet van 
onze ondersteunende diensten en de vele 
vrijwilligers en de mantelzorgers die met 
liefde en betrokkenheid klaarstaan voor 
onze bewoners. Samen vormen jullie het 
fundament dat Roomburgh elke dag weer laat 
draaien.

De afgelopen tijd is er veel van iedereen 
gevraagd. Toch hebben jullie met hart en 
ziel laten zien waar Roomburgh voor staat: 
zorgzaamheid, samenwerking en een warm 
welkom voor iedereen. Of het nu dag is 
of nacht, jullie zorgen voor een veilige, 
vertrouwde en liefdevolle omgeving voor 
onze bewoners. Met oprechte waardering 
willen wij jullie bedanken voor jullie inzet, 
veerkracht en toewijding. Jullie maken elke 
dag het verschil.

Nu we het oude jaar hebben afgesloten en 
het nieuwe jaar verwelkomen, hopen wij dat 
jullie met trots terugkijken en met vertrouwen 
vooruitkijken. Samen blijven we bouwen aan 
een plek waar bewoners zich gezien, gehoord 
en thuis voelen.

Met dank en waardering,
Marije, Bianca en Olaf



VERSCHEIDENHEID ZONDER GESCHEIDENHEID

De jaarwisseling is altijd een groots gebeuren, de overgang van oud naar nieuw. Het 
heeft soms iets magisch, met dat afschieten van vuurwerk. We willen afscheid nemen 
van het oude en het nieuwe inluiden. We wensen elkaar het beste toe voor het nieuwe 
jaar.

Zulke overgang maken we vaker mee. Elke dag heeft dergelijke overgangen, met de 
avond en de nacht naar de nieuwe morgen en de dag. Ook bij de jaargetijden, van de 
herfst naar de winter en dan naar de lente en de zomer. Hier zien we dat zo’n overgang 
geleidelijk gaat. Zoiets kan niet van het ene moment op het andere gebeuren. Het is 
goed om zich daarvan bewust te zijn. Ook al willen we graag dat de dingen wel zo gaan. 
Vernieuwing spreekt mensen altijd wel aan. Maar die komt nooit ineens. We nemen het 
oude mee en het nieuwe moet groeien. Een mens verandert ook niet zo snel. We zitten 
soms vastgeroest aan slechte gewoontes. Wat kunnen we doen? Ons christelijk geloof 
kan ons daarbij helpen.

Er is nog een intense overgang die iedereen zal mee maken, de overgang na dit leven. 
Van onze dood naar een totaal ander, nieuw leven. De dood kan het einde niet zijn. Dat 
beleven we bij menig afscheid. Wie kan daar meer helderheid in geven?

Wij vieren in onze kerk deze overgang met Pasen. Dit jaar van 2 tot en met 5 april. We 
staan stil bij Jezus’ dood en vieren dan zijn verrijzenis. Het nieuwe, andere leven breekt 
open voor iedereen, die daarvoor open staat. We kunnen over de dood heen kijken. Hoe 
mooi en belangrijk! Ons aardse, beperkte leven krijgt een perspectief.

Dit nieuwe leven kan nu al in ons gaan leven. In ons geloof spreken we van de nieuwe 
mens, die geboren kan worden en die de oude mens moet afleggen. Dat gebeurt in ons 
doopsel. Er wordt aangegeven dat we ons mogen bekleden met Christus, die verrezen is. 
Het doopkleed is daar een teken van. De kiem van eeuwig leven wordt in ons gelegd en 
kan gaan groeien. Daar hebben we de kerk voor nodig, die dit nieuwe leven in ons wil 
voeden, zodat het in ons kan groeien. Hoe mooi.

In dit geloof wens ik u een zalig Nieuwjaar toe en wil ik er 
als rector voor u allen zijn.

Met een vriendelijke groet,
Rector Joost van der Mee
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Woord van de rector
Door rector Van der Mee
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De OR stelt zich voor
Door Sigut van Evert

Wij zijn de Ondernemingsraad (OR), jouw 
stem binnen de organisatie. De OR is er 
voor de organisatie en haar medewerkers. 
Wij vertegenwoordigen het belang 
van de organisatie en medewerkers en 
denken mee over belangrijke besluiten 
die invloed hebben op het werk, de 
werkomstandigheden en de toekomst 
van onze organisatie. Denk hierbij aan 
onderwerpen als organisatieveranderingen, 
arbeidsvoorwaarden, werktijden, veiligheid 
en duurzame inzetbaarheid.

De OR bestaat uit collega’s uit verschillende 
onderdelen van de organisatie. Zij kennen 
de dagelijkse praktijk en brengen signalen, 
ideeën en zorgen van medewerkers 
onder de aandacht bij de directie. In veel 
gevallen heeft de OR een adviserende rol 

óf instemmingsrecht, wat betekent dat 
belangrijke besluiten niet zonder de OR 
genomen kunnen worden.

Naast formele overlegmomenten met de 
bestuurder, is de OR ook een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor medewerkers. Heb 
je vragen, suggesties of loop je ergens 
tegenaan? Dan kun je altijd contact met ons 
opnemen via or@roomburgh.nl of ons 
persoonlijk aanspreken. Alles wat je deelt, 
behandelen wij zorgvuldig en vertrouwelijk.
Met de OR zorgen we samen voor een 
organisatie waarin medewerkers zich gehoord 
voelen en waarin besluiten in goed overleg 
tot stand komen. Als het nodig is, delen we 
waar de OR zich mee bezighoudt.
De OR wenst iedereen een mooi en 
voorspoedig 2026!

Ann, Angelique, Deborah, Denise, Miranda, Sanne en Sigut



Roomburgh Magazine | 7

Bij de receptie
Door Diana Lek

Meneer komt even langs bij de receptie en 
vertelt dat hij vanmorgen op de beweegfiets 
op bezoek is geweest bij zijn kleinzoon. “Oh, 
bij uw kleinzoon, wat leuk. Waar bent u dan 
heen geweest?”, vraag ik. Meneer vertelt dat 
hij is gaan fietsen in Taiwan en dat het heel 
leuk was om op deze manier rond te fietsen 
op de plek waar zijn kleinzoon nu is. Samen 
hebben we het er nog even over dat het ook 
best wel spannend is dat zijn kleinzoon zo 
ver weg is en zeker nu het in dat gebied soms 
wat onrustig kan zijn. Ikzelf herken dat heel 
erg, mijn eigen zoon is op dit moment een 
wereldreis aan het maken en verblijft nu in 
Thailand. Hij is van plan om door te reizen 
naar Cambodja en ook in dat gebied is het 
best onrustig. Grappig is dat meneer en ik 
(de oudere generatie) daar onze zorgen over 
hebben en heel erg hopen dat ze daar veilig 
zijn en blijven. Maar voor de beide jonge 

mensen geldt dat zij de wereld met andere 
ogen zien, de zorgen niet delen en vinden dat 
het allemaal wel meevalt met de onrust daar 
ver weg. Bijzonder om te zien dat wij als 
ouder en grootouder de wereld niet hetzelfde 
zien als de jonge generatie en om dit moment 
van herkenning in onze denkbeelden met 
elkaar te delen.

Leidse herinneringen
Door Jan Kleijn

De Zoeterwoudseweg, gezien vanaf de Tomatenstraat eind 1970.
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Biddende
moeders
Door mevrouw G. Pohl
Biddende Moeders is een gebedsgroep van 
moeders die speciaal bidden voor hun kin-
deren. De beweging is ontstaan toen twee 
Engelse grootmoeders begonnen te bid-
den voor hun kinderen en kleinkinderen 
en merkten hoeveel goeds daaruit voort-
kwam. Veronica Williams, één van hen, 
zette zich ervoor in en richtte in november 
1995 Mothers Prayers op. Sindsdien zijn 
overal ter wereld groepen ontstaan waarin 
moeders hun zorgen om kinderen en klein-
kinderen neerleggen bij Jezus. De bewe-
ging verspreidde zich snel en telt inmiddels 
contacten in meer dan tachtig landen. 
Wereldwijd bestaan inmiddels duizenden 
groepen.

In oktober 2002 begon Biddende Moeders 
ook in Nederland. In april 2024 startte in 
Roomburgh een nieuwe groep Biddende 
Moeders, onder leiding van pastoraal mede-
werkster Harriët van Dijk. De groep bestaat 
uit vijf moeders en komt eens in de twee 
weken ongeveer drie kwartier samen in de 
kapel. Het gaat als volgt: Voor in de kapel 

staat een eenvoudig tafeltje met daarop een 
Bijbel, een kruisbeeld, een brandende kaars 
en een mandje. Op ronde papiertjes staan de 
namen geschreven van kinderen, kleinkin-
deren en anderen – onder wie een priester 
– voor wie de moeders willen bidden. Om de 
beurt leggen de moeders deze briefjes in het 
mandje aan de voet van het kruis. In ver-
trouwen leggen de moeders hun kinderen en 
hun zorgen in Gods handen… en laten we ze 
daar ook. Uit een klein gebedenboekje leest 
iedere moeder om de beurt een kort en een-
voudig gebed, afgewisseld met liederen. Ook 
wordt een bijbeltekst gelezen, door één van 
de moeders uitgezocht. Zo eindigt een kost-
baar samenzijn van moeders en alle vrouwen 
die een warm hart hebben voor kinderen.
Een andere groep Biddende Moeders, on-
der leiding van Sylvia Maenhout, is elke 
tweede donderdag van de maand om 14.00 
uur te horen op Radio Maria, de beken-
de rooms-katholieke radiozender uit Den 
Bosch. Zeker de moeite waard om eens te 
beluisteren.
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Onze rector Joost van de Mee, geestelijk 
leidsman (vader) van alle groepen Biddende 
Moeders in Nederland, is bereid iets te ver-
tellen.

Kunt u ons iets vertellen over uw werk voor 
Mothers Prayers?
Ik mag de geestelijke leidsman zijn voor deze 
moeders. Ik ben aanwezig op de Landelijke 
Dagen en op Regiodagen. Ik vier dan de 
Eucharistie en er zijn (biecht)gesprekken 
mogelijk. Het is wonderlijk te zien hoe 
het gebed de moeders helpt. Moeders 
veranderen en zo werkt dat door op hun 
kinderen.

Hoe is de Landelijke Dag in Boxtel 
verlopen?
Op zo’n dag zijn alle Biddende Moeders 

van Nederland uitgenodigd om elkaar 
te steunen en om de geest te behouden, 
eigen aan Biddende Moeders. Een dag van 
ontmoeting en gebed. Een vreugdevolle dag. 
De wonderen, die God doet met de kinderen 
zijn verbazingwekkend en maakt ons blij. 
Ik ben altijd dankbaar om hier getuige van 
te zijn en dat er nu ook een groepje is in 
Roomburgh.  

Moeders (Oma’s), vrouwen met een hart voor 

kinderen in Roomburgh: sluit u aan!

We hopen ook met Biddende Vaders te 

kunnen beginnen.



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8

2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65

Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl

www.etblagas.nl
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Wilt u hier adverteren?

Neem voor meer info contact op

met Diana Lek via

dlek@roomburgh.nl

Voor een unieke, bij u of uw dierbare passende, 
uitvaart waarin uw wensen centraal staan.

Directe hulp na overlijden, 24/7 bereikbaar

071 - 203 21 34   |   www.virati.nl
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Fotoverslag
Boven: 5 december 
was er een leuke 
Sintquiz in een volle 
lounge. In groepjes 
werden de vragen 
beantwoord en de 
winnaars ontvingen 
lekkere bonbons.
Midden: 30 november 
bezocht Sinterklaas 
Roomburgh. De 
Sint kwam aan 
in een heuze 
brandweerwagen, 
verzorgt door de 
vrijwillige brandweer.
Kinderen speelden 
leuke sintspellen en in 
de lounge speelde de 
jeugdfanfare van FBL 
gezellige sintliedjes.
Onder: In aanloop 
naar Kerst hebben 
bewoners een 
prachtige kerstbal 
gemaakt. Kunstenares 
Ann gaf les hoe je met 
verschillende kleuren 
verf en een rietje of 
kwast een prachtig 
kunstwerk kunt maken. 
Het resultaat mag er 
zijn.
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Boven: twee leuke 
energieke jongens zijn 
bezig geweest om de 
kapel gereed te maken 
voor Kerstmis: de heer 
Anton Ruiter (l) en de 
heer Frans Lardee (r).
Onder: bij 
dagebsteding De 
Waterkant hebben ze 
soms lol om niks, deze 
keer met de hoedjes! 
Zelfs het petje van de 
vrijwillige chauffeur 
Hennie moest even 
worden gepast.
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Boven: velen handen 
maken licht werk, 
in het kader van 
zelfredzaamheid én 
gezamenlijk genieten 
van een verse maaltijd 
bij 'De Waterkant'.
Midden/onder: blijer 
kun je de mensen 
niet maken; een 
zelfgemaakt kerststukje 
mét verlichting! Het gaf 
direct een mooie sfeer.
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Weer thuis

Vader, ik ben weer thuis bij U en bij mezelf. 

Ik hoef de wereld niet te dragen 

te antwoorden op alle vragen.

U hebt mij de kans gegeven

dit zélf te ontdekken in mijn leven. 

Ik ben weer thuis

bij U en bij mezelf.

N.R.

In memoriam
Gebedje ingezonden door Harriët van Dijk

IN MEMORIAM
Mw. E. Schutz | 4 december 2025

Mw. J.M. Schenk – Pleij | 7 december 2025
Mw. I.J.W. Kroon - Vlug | 9 december 2025

Mw. M.A.C. Harteveld-de Water | 20 december 2025
Dhr. A.C. Schriek | 22 december 2025



De stilte

Ik zoek haar op 
Loop langs en door haar heen

Al jaren
Nog nooit heeft ze me zo aangeraakt

Ze omhelst en bevoelt me
Een weerzien zonder grenzen 

Deze stilte 
Ik bewonder haar schoonheid 

Haar stralend licht
Hoe ze voelt en ruikt

Met mij praat
Mij alles zegt wat ik niet wist

Ze leert me vallen
De les hiervan te begrijpen

Door stil te staan
Los te laten 

Omdat er niets is van waarde
Wat wij echt bezitten 

Ik glimlach naar haar
Waar zij onvoorwaardelijk 
Altijd aanwezig zal zijn

De stilte
Zij is de vrijheid

In lichaam en geest

Gedicht De Stilte
Door Ann van Wingerden

Scan de QC-code om te luisteren naar het 
nummer Moonlight Sonata, 

Ludwig van Beethoven, door Michael Pletnev
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Van oud naar nieuw
Door Inge Leferink | activiteitenbegeleidster bij dagbesteding ‘de Waterkant’

Een nieuw jaar in kleine stappen

Januari 2026
Elke overgang heeft zijn eigen ritme. In Roomburgh zie ik dagelijks hoe waardevol het is om 
niet te haasten, maar mee te bewegen met wat er is – met aandacht voor wat was en openheid 
voor wat komt.
De overgang van een oud naar een nieuw jaar is voor ons in Roomburgh vaak een stil 
moment. Buiten is het winter, de dagen zijn kort en alles lijkt wat langzamer te gaan. Juist 
dat nodigt uit om even stil te staan. Niet om terug te kijken met spijt of vooruit te kijken met 
haast, maar met aandacht.

2025 – het jaar van afronden (9-energie)
In veel wijsheidstradities staat het getal 9 voor afronden, loslaten en oogsten. Het is de 
energie van wijsheid: kijken naar wat geweest is en erkennen wat waardevol was.
Voor ieder van ons hier in Roomburgh kan dat iets anders betekenen. Misschien waren er 
momenten van vreugde, misschien ook van verlies of verandering. Alles hoort erbij. In deze 
energie gaat het niet om wat beter had gemoeten, maar om mildheid:
•	 Wat heb ik meegemaakt?
•	 Wat heb ik geleerd?
•	 Wat mag nu rust krijgen?
Soms is afronden niets anders dan zeggen: het is goed zoals het is. Dat geeft ruimte en lucht.

2026 – het jaar van een nieuw begin (1-energie)
Met het nieuwe jaar stappen we in de energie van 1. Dat staat voor een nieuw begin, een 
frisse beweging, een nieuw hoofdstuk. Niet groots of meeslepend, maar klein en dichtbij.
Een nieuw begin kan zijn:
•	 een nieuwe gewoonte op de dag
•	 een ander ritme
•	 een nieuw gesprek
•	 opnieuw genieten van iets wat vertrouwd is
Hier in Roomburgh hoeft niemand zichzelf opnieuw uit te vinden. De 1-energie herinnert ons 
eraan dat elke dag een begin mag zijn, ook – of misschien juist – in de kleine dingen.

Van Oud naar Nieuw
Van oud naar nieuw betekent niet dat we achterlaten wie we zijn. Alles wat we hebben 
meegemaakt nemen we mee. Onze herinneringen, onze verhalen én onze wijsheid vormen de 
basis voor wat komt. Misschien is de mooiste gedachte wel deze:
We hoeven niet op nieuw te beginnen; we mógen élke dag opnieuw beginnen.
Ik wens u allen in Roomburgh een nieuw jaar toe met rust, warmte en momenten van 
betekenis!

Tot slot wil ik u een kleine levenswijsheid meegeven die mij na aan het hart ligt:

Ga opzoek naar wat u nog wél kunt en waar u blij van wordt. Juist 
daarin schuilt veerkracht, elke dag opnieuw. Dat 2026 een jaar mag 

zijn waarin het oude wordt geëerd en het nieuwe welkom is.
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Terugblik Advent
Door Anton Ruiter en Gerry Pohl

Op zondag 30 november van het afgelopen 
jaar begon de Advent. Dit is een mooie 
tijd van blijde aankondiging: vier weken 
voorafgaand aan het grote feest van 
Kerstmis. Een vreugdevolle periode breekt 
dan aan, een tijd van verwachting en blijheid. 
In Roomburgh is het inmiddels een mooie 
gewoonte geworden om in de Advent 
bij elkaar te komen en te luisteren naar 
overwegingen over de komst van Jezus naar 
de aarde.

Rector Joost had iedereen uitgenodigd in de 
kapel om in de Advent te vertellen over de 
komst van Jezus: niet alleen met Kerstmis. 
Na een openingsgebed en het zingen van 
een lied vertelde de rector dat de Advent 
de aankondiging is:…Hij komt… dit geeft 
perspectief aan ons leven. Er kunnen zaken 
zijn die dit tegenwerken, zoals routine, 
onverschilligheid en de drukte van alledag. 
Toch moeten we waakzaam zijn en blijven 

uitzien naar de komst van Jezus. Hij komt 
om ons nabij te zijn, te helpen en te redden; 
toen en ook nu. De Advent is er om steeds 
opnieuw met een verlangend hart naar Jezus 
uit te zien.
Op de vraag wanneer Jezus komt gaf de 
rector aan, dat Jezus niet alleen komt met 
Kerstmis. Hij komt en is aanwezig in alle 
situaties van ons leven, opdat wij deze met 
Hem beleven en ons tot Hem bekeren. Hij 
komt aan het einde der tijden of aan het 
einde van ons leven.
Wat vraagt dit van ons? Dat we de moed niet 
opgeven en het er niet bij laten zitten. Het is 
nodig dat we standvastig zijn, volharden in 
ons geloof en trouw blijven aan Jezus.

De Advent is nodig voor ons. Hij mag 
komen en Hij kan komen, zodat wij goed 
Kerstmis kunnen vieren. Het is een tijd van 
voorbereiding en verlangend uitzien naar de 
komst van Jezus Christus.
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Advertenties

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 30 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste.
Roomburgh is daar al jaren een onderdeel van,
met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij u thuis of ontvang u in mijn salon
in Leiderdorp voor:
• Pedicure werkzaamheden
• Manicure werkzaamheden
• Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:
06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten

aannemersbedrijf 
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Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw• Onderhoud 

............ 
BOUW 
GARANT .............. 

Coenecoop 2C, 2741 PG Waddinxveen 
Tel.: 0182 - 619944 
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl
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Coenecoop 2C, 2741 PG Waddinxveen 
Tel.: 0182 - 619944 
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Restauratie
•

Renovatie
•

Nieuwbouw
•

Onderhoud

Wilt u hier 
adverteren?

Neem voor meer
info contact op

met Diana Lek via

dlek@roomburgh.nl
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Leidse herinneringen
Door Jan Kleijn

De Zoeterwoudsesingel gezien vanaf de Fruinlaan.



Roomburgh Magazine | 20

Meneer Kuier belt naar Roomburgh en zegt: ‘Met meneer 
Kuier.’ ‘Wat is uw naam?’ vraagt de receptioniste. 
“Kuier!” “Sorry, ik versta u niet goed, kunt u dat 
spellen?” Vraagt de receptioniste. “Ja, de k van koe 

en de rest hangt eronder.”

Kees gaat naar de voetbaltraining, maar na een 
kwartier komt hij alweer terug. Zijn moeder vraagt: 
“Waarom ben je nu alweer terug?” Zegt Kees: “Ik ben 
mijn telefoon vergeten”. “Daar hoef je toch niet voor 
terug te komen”, zegt zijn moeder. “Had even gebeld, 

dan was ik hem komen brengen!”

Moppen

Een stagiar staat bij de papierversnipperaar. 
Hij staat zo moeilijk te kijken, dat een collega die 
langsloopt maar eens vraagt of hij kan helpen. “Ja, 
hoe werkt dit ding?” vraagt de stagiair. De collega 

pakt de papieren uit zijn hand, doet ze in de versnip-
peraar en drukt op de groene knop. “Oh bedankt”, zegt 

de stagiair, “en waar komen de kopietjes nu uit?

Tegeltjeswijsheid
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Activiteiten januari
Bezoek de website voor mistijden: www.roomburgh.nl

of kijk op het overzicht bij de kapel

Film E.T.
14.00 uur - Jozefzaal

DI
27.1

Hoogfeest Drie Koningen
Epifanie: Openbaring van de Heer

DI
6.1

Jukebox
14.30 uur - Lounge

VR
30.1

Rollatorcheck
10.30 uur - Lounge

DI
6.1

Klassieke-muziekmiddag
14.30 uur - Lounge - onder voorbehoud

DI
13.1

Hoogfeest
Moeder van God

DO
1.1

VASTE ACTIVITEITEN:

MAANDAG
10.30 - 12.00 uur: Rolstoelwandelen

14.00 - 16.00 uur: Klaverjassen
18.45 - 20.00 uur: Koffieavond

in Ons Hoekje

DINSDAG
10.00 - 12.00 uur: Samenspraak 

WOENSDAG
10.30 - 12.00 uur: Wandelclub flat

13.30 - 15.00 uur: Bibliotheek
14.00 - 16.00 uur: Biljartclub Keu&Co.

14.00 - 16.00 uur: Mannensoos
14.00 - 16.00 uur: Breiclub

DONDERDAG
10.30 - 11.00 uur: Gymnastiek

14.00 - 16.00 uur: Bingo

VRIJDAG
10.00 - 12.00 uur: Schilderclub

14.00 - 16.00 uur: Sjoelen
14.00 - 16.00 uur: Biljarten

ZATERDAG
10.30 - 11.00: Gymnastiekgroep 1
11.30 - 12.00: Gymnastiekgroep 2

Alle bovenstaande activiteiten
vinden plaats in de lounge,

met uitzondering van het wandelen
en de koffieavond.

Wil je zingen, zing dan mee	
15.30 uur - Lounge

DI
6.1

Feest Doop van de Heer
(einde Kersttijd)

ZO
11.1
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Advertenties

Uw ogen verdienen de beste zorg, gewoon bij u thuis.
ThuisOptiek Haaglanden komt langs voor een professionele oogmeting, passend advies en een ruim aanbod
monturen en glazen - allemaal in uw vertrouwde omgeving.

Waarom kiezen voor ThuisOptiek Haaglanden?

Oogmeting aan huis

Groot aanbod 
monturen en glazen

Vrijblijvend deskundig advies

Geen voorrijkosten
en 2 jaar gratis onderhoud

Afspraak maken? 
Bel: 06-19361007
Website: www.optiekhaaglanden.nl
Mail: info@optiekhaaglanden.nl



Colofon
Roomburgh Magazine is 
het maandelijkse maga-
zine van R.K. Zorgcentrum 
Roomburgh,  bedoeld voor 
cliënten, bewoners, man-
telzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers en voor ieder-
een die geïnteresseerd is in 
nieuws over Roomburgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura 
Lenselink

REDACTIE
Diana Lek

VORMGEVING
Laura Lenselink

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl

Contact & informatie
Pastorale dienst
Rector J. van der Mee		  T | 06 - 51 57 73 84
				    E | jvdmee@kerkmail.nl 
Harriët van Dijk (pastoraal	 T | 071 - 589 22 00
		  medewerkster)	E | hvandijk@roomburgh.nl	

Cliëntenraad
Dhr F. Lardee (voorzitter)	 E | franslardee18@gmail.com
Mw. H. Verboom (secretaris)	 E | hettyverboom@gmail.com		

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		  T | 071 - 589 22 00 / 06 - 27 39 36 69
Tom Koot			   E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl
				          kootadvies@gmail.com
Contactpersoon thuiszorg
Wijkverpleegkundige Sam Venselaar
E | svenselaar@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs Leo & Sanne
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Marion Zirkzee
E | mzirkzee@roomburgh.nl

Contactpersonen overledenenzorg
Donna Whitehouse & Wilma van der Horst
T | 06 - 11 78 42 78 (24 uur per dag bereikbaar)
E | overledenenzorg@roomburgh.nl

Openingstijden
Restaurant
Dagelijks:					     10.30 - 17.00 uur
Kapsalon 				  
dinsdag en donderdag	  			   09.00 - 16.00 uur		
Bibliotheek (in de lounge, lidmaatschap: €7,50 per jaar)
woensdag 					     13.30 - 14.30 uur	

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door 
de verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze 
bewoners of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering 
een bedrag willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze 
vriendenstichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van 
de stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Oud en Nieuw
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APPELBEIGNETS  KAARTEN     OUDEJAARSAVOND 
APPELFLAP   LOTERIJEN    RECEPTIES 
CARBIDSCHIETEN  MARATHONSCHAATSEN  ROMMELPOT 
CHAMPAGNE   MELKBUS     SCHANSSPRINGEN 
CONCERTEN   MIDDERNACHT    SCHEEPSHOORN 
CONFERENCE   NIEUWJAARSBRIEF   SILVESTERAVOND 
DRANKJES   NIEUWJAARSDAG   VOORNEMENS 
FAMILIE    NIEUWJAARSDUIK   VUURWERK 
GELUKWENSEN   NIEUWJAARSLOOP   WEERSPREUKEN 
HAPJES    OLIEBOLLEN    ZINGEN 
 
K A A R T E N E L L O B E I L O M T D T 
H A P J E S N H C M D F F N S I K N V N 
N Z O B B F U E H V A A E I D L O U E V 
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W K B T J N I I C B N R E C H L E G O P 
R N T A S E E N E A S T P C E J F N E R 
U A N A N N O S C U S R S S A P F L O N 
U R E H R C E H N E W D A A S E T M A A 
V D K C O M T M V E I J R A R N M I V P 
E N U S O K E L E B W S A E J E A E E U 
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A T E R H N I E U W J A A R S D A G I Z 
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